Je loopt de Jacobijnestraat in en komt uit op het Prinsenhof waar het
Stedelijk Gymnasium is gevestigd in een aantal monumentale panden.

Het Stedelijk Gymnasium (8), is een van de oudste scholen van het
land en heeft een rijke traditie. Bekende leerlingen/docenten zijn: Jessica
Durlacher, Ischa Meijer, Geerten Meijsing, Thierry Baudet, Lodewijk Wiener,

Mieke Tillema en G. Nolst Trenité.

Loop langs de hortus en vervolg je weg door de Pandsteeg. Je komt dan
in de Zijlstraat. Ga linksaf en loop een stuk door deze statige winkelstraat.
De eerste zijstraat rechts is de Nieuwe Groenmarkt. Hier staat de
prachtige Paterskerk (9), waar Godfried Bomans kerkte.

Godfried Bomans (Den Haag, 2 maart 1913 - Bloemendaal, 22 december
1971). Bomans was vele jaren de meest gelezen schrijver van Nederland.
Hij heeft meer dan 60 boeken en vele andere geschriften op zijn naam
staan. Hij heeft tijdens zijn leven weinig officiéle erkenning gekregen, in
ieder geval niet in de vorm van een literaire prijs. De literaire kritiek weet
nog altijd niet goed wat ze met hem aan moet. (Een beeld van Godfried
Bomans, gemaakt door Wim Jonker, is te vinden in de Wijngaardtuin (10)

achter de Jansstraat).

Je loopt de Nieuwe

Groenmarkt over en gaat

rechtsaf over de Krocht naar

de Kruisstraat. Je ziet hier

meteen links om de hoek

het Hofje van Oirschot (H).

Dit prachtige hofje is ooit
bezongen door literator/
publicist, Harry Prenen (goede
vriend van Godfried Bomans).
Hij illustreerde een groot aantal
werken van Bomans, met

name Sprookjes, Memoires of
Gedenkschriften van Mr. P. Bas,
Het Duel, Het Ogenboek en Een
verdwenen facet van Haarlem.
Ook legendarische stukken van
Bomans in Ons huis in Haarlem
zijn door Prenen geillustreerd.

Hofje van Oirschot

Schuin tegenover dit hofje waar nu de HEMA gevestigd is, heeft ooit
de drukkerij van Jacob Bellaert gestaan. Jacob Bellaert is een vroege
Nederlandse uitgever en illustrator, die van 1483 tot 1486 zeventien
boeken heeft geproduceerd in Haarlem. Ook hebben hier de voorouders

van Jacob van Lennep gewoond.

Ga nu naar rechts de Barteljorisstraat in. In deze straat heeft Lodewijk van
Deyssel gewoond.

Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (Amsterdam, 22 september 1864 -
Haarlem, 26 januari 1952), bekend onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel,

was een Nederlandse schrijver.

Van Deyssel was nauw betrokken bij de kring van Tachtigers. Hij leerde de
dichter Willem Kloos kennen. Ook ging hij schrijven voor het tijdschrift waarin
de Tachtigers hun nieuwe denkbeelden naar voren brachten: De Nieuwe Gids.
Daarin schreven ook mensen als Frederik van Eeden en Albert Verwey.

Loop de Barteljorisstraat verder door. Je ziet halverwege aan de rechterkant
een beeld van Malle Babbe, die behalve geschilderd door de beroemde
Haarlemse schilder Frans Hals, ook de hoofdpersoon is van het toneelstuk ‘De

heks van Haarlem' van Frederik van Eeden.

Aan de linkerzijde op de hoek is
juwelierszaak Ten Boom (I)
gevestigd. Hierboven bevindt zich
het voormalig woonhuis van de
familie Ten Boom, waar in de oorlog
onderduikers een schuilplaats

vonden. Corrie ten Boom, een van
de dochters, werd evangeliste in
Amerika en schreef daar het boek
‘The Hiding Place’.

Het woonhuis is nu een museum en
wordt jaarlijks veel bezocht, vooral
door Amerikanen.

Je loopt de Barteljorisstraat uit en
bent weer terug op de Grote Markt,
waar de wandeling begon.

Juwelierszaak Ten Boom
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‘Men woont niet in Haarlem, men lijdt aan Haarlem’, schrijft Harry
Mulisch in Voer voor psychologen. Of dat echt zo is, laten wij aan
hem, maar het is wel zo dat in Haarlem veel bekende schrijvers
hebben gewoond en gewerkt en dat nog steeds veel schrijvers
Haarlem een inspirerende plek vinden om te wonen en te werken.

De tijd heeft diverse sporen van het schrijversverleden achtergelaten.
Deze wandeling voert langs een aantal van deze plekken in

de Haarlemse binnenstad.

De wandeling start voor het

VVV-kantoor (1) aan de Grote

Markt. Als je met je rug naar

het VVV-kantoor staat, loop je

de Grote Markt op en al gauw

heb je aan je linkerhand Grand

Café Brinkmann (2). In de kelder

was tot 1970 de legendarische

kunstenaarsvereniging Teisterbant

actief (zie muurplaat). Voorzitter was

Godfried Bomans. Andere beroemde 3

leden waren o.a. Harry Mulisch (zie

borstbeeld even verderop), Cees

Nooteboom, Ed Hoornik, Mies

Bouhuys, Mari Andriessen, Marnix : y,

Gijsen en Adriaan Roland Holst. St L ‘_;-r

Recht voor je valt je blik op het —_ _ —

beeld van Laurens Janszoon Coster Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927
' - Amsterdam, 30 oktober 2010)

maar voor je hier bent zie je links het

borstbeeld van Harry Mulisch.

:.I-i

Harry Mulisch (A) is misschien wel de bekendste schrijver van Nederland.

De literaire erfenis van Harry Mulisch bestaat uit een ontzagwekkend oeuvre,
waarin de auteur laat zien dat hij elk literair genre de baas is. Hij schreef onder
andere essays, toneelstukken, dichtbundels, romans, reportages, filosofische
werken en biografieén. Bovendien ontving Mulisch alle literaire prijzen die we in
Nederland hebben - en dat aantal is niet gering!

Laurens Janszoon Coster (B) wordt (uitsluitend in Nederland, en vooral in
Zijn geboortestad) genoemd als een van de uitvinders van de boekdrukkunst.
In wetenschappelijke kring bestaat er geen twijfel over dat de Duitser Johannes
Gutenberg de echte uitvinder van de boekdrukkunst is. Costers betrokkenheid
is voornamelijk gebaseerd op mondelinge overlevering uit het begin van de
zestiende eeuw. Volgens deze overlevering deed Coster de uitvinding bij toeval
in stadsbos De Haarlemmerhout, toen hij daar wat stukjes beukenschors in

de vorm van letters sneed, die op het moment dat ze op de grond vielen een
perfecte afdruk in het zand achterlieten.

Vanaf hier loop je rechtdoor met de Grote of St.-Bavokerk (3) aan de rechter-
hand over de Riviervischmarkt naar het Klokhuisplein. De restaurants op dit
plein zijn allen gevestigd in voormalige panden van Drukkerij Joh. Enschedé (4).

Joh. Enschedé behoort tot de oudste
familiebedrijven van Nederland. In1703
trad Izaak Enschedé toe tot het gilde
van boekdrukkers in Haarlem. Zijn
drukkerij was al snel actief in het
drukken van boeken met bijzondere
lettertekens, zoals Hebreeuws, braille,
muziek en wetenschappelijke notaties.
Daarvoor had hij een eigen lettergieterij.
0ok kocht hij veel andere
lettergieterijen op. J.M. Fleischmann
ontwierp voor het bedrijf een
muziekschrift dat het graveren van
muziek moest vervangen, maar het
bleek economisch niet haalbaar.

Van 1737 tot 1940 gaf het bedrijf de
Oprechte Haarlemsche Courant uit.
Het bedrijf groeide uit tot een grote Haarlemse onderneming die vermaard is om
het mooie drukwerk dat ze maakt. In het bijzonder is Joh. Enschedé internationaal
bekend om haar prachtige postzegels en bankbiljetten.

(Haarlem, ca. 1370 - 1440)

Loop vervolgens om de kerk heen en je komt vanzelf op de Oude Groenmarkt.
Hier staat het monument ter nagedachtenis aan Lennaert Nijgh.

Lennaert Nijgh schreef musicals, verhalen, boeken en columns, maar hij was en
is vooral bekend als tekstdichter. De meeste roem vergaarde hij met Boudewijn de
Groot. Maar ook Rob de Nijs, Astrid Nijgh, Liesheth List en tal van andere artiesten
maakten goede sier met zijn teksten. Strand, Welterusten meneer de president,
Testament, Het Land van Maas en Waal, Pastorale, Malle Babbe, Ik doe wat ik doe
en Avond: allemaal voorbeelden van succesnummers die op Nijghs naam staan.

lets verderop voor de kerk staat het borstbeeld van Samuel Ampzing (C).
Ampzing werd geboren als zoon van de dominee Johannes Ampzing. In 1616
werd hij zelf dominee te Rijsoord

en Strevelshoek, enin 1619 in de
Grote Kerk in Haarlem. Ampzing
schreef gedichten en was opmerkelijk
zorgvuldig in zijn woordkeuze. Hij

was een fervent tegenstander van het
gebruik van leenwoorden uit vreemde
talen. Hij beschouwde de invloed van
deze talen als verderfelijk, omdat zij de
schone Nederlandse taal vervuilden.

De taalstrijd van Ampzing werd

in 1999 nieuw leven ingeblazen

bij de oprichting van het Ampzing
Genootschap. De leden van dit
genootschap strijden - in de geest
van Ampzing - niet alleen tegen het

Samuel Ampzing
(Haarlem, 24 juni 1590 - Haarlem, 29 juli 1632)

gebruik van Engelse leenwoorden, maar juist ook voor het creatief gebruik van
het Nederlands. Op initiatief van het Ampzing Genootschap vond op zondag 26
november 2006 op de Oude Groenmarkt te Haarlem de onthulling plaats van
het borstbeeld van Ampzing.

Je vervolgt de weg verder rechtdoor, houdt de Vleeshal (5) aan je rechterhand
en je komt in de Grote Houtstraat (de grootste winkelstraat van Haarlem). Ga
naar links en neem vervolgens de eerste zijstraat rechts, Paarlaarsteeg in. Je
komt dan uit in de Koningstraat. Daar steek je over, gaat naar links en ziet op
Koningstraat 38-40 het geboortehuis van Nicolaas Beets.

Nicolaas Beets (D) schreef proza,
poézie, en preken. Zijn bekendste
werk is de Camera Obscura, dat hij
onder het pseudoniem Hildebrand ]
schreef in zijn studententijd en NICOLAAS BEETS
waarvan de eerste versie verscheen { 13 SEPT 1814

in 1839. Hij bleef tijdens de jaren
daarna vaak verhalen toevoegen :
aan het werk waardoor het pas zijn Nicolaas Beets (Haarlem, 13 september 1814 -
definitieve vorm kreeg in 1851.Voor  Utrecht, 13 maart 1903)

de oorsprong van Beets' schuilnaam

zijn diverse verklaringen: één ervan is afkomstig van de firmanten van Camera-
uitgever Bohn te Haarlem en verwijst naar een slager op de hoek van de
Gedempte Oude Gracht en de Botermarkt, vlakbij Beets" ouderlijk huis. Dit was
de uit Duitsland afkomstige Conrad Hildebrand (1815 - 1890). Misschien niet
zonder toeval beschrijft Beets in ‘De familie Kegge' een zelf slachtende slager.
Het gedicht/vers “De mens lijdt het meest door het lijden dat ie vreest....."
wordt ook aan hem toegeschreven.

- - ‘
ri HIER WERD GEBOREM |

Je loopt de Koningstraat uit en gaat aan het eind naar links. Hier vind je

op Verwulft 11 (6) een huis met een prachtige gevelsteen genaamd

't Gekroond Oost en West Indies Worstvat. In 1637 kocht een spekverkoper dit
pand. Honderd jaar later stond de naam worstvat op de gevel. Duidelijk is te
zien hoe worst in vaten werd verpakt.

Worst, zoutvlees of zoute vis diende als voedsel op de schepen naar Oost- en
West-Indié. In 1791 vestigde zich hier drukkerij Bohn. Pieter F. Bohn was de
zwager van Beets. Veel van zijn werk is hier uitgegeven.

Keer terug naar de Koningstraat,
steek de Gedempte Oude Gracht
over richting Gierstraat. Het winkeltje
met de Gaper op nummer 3 is dat
van Drogisterij Van der Pigge.

In 1849 opende Antonie van der
Pigge (E) zijn ‘affaire in droogerijen
en specerijen’, niet beseffende

dat deze drogisterij ooit nog het

De Gaper bij Drogisterij Van der Pigge.

jaar 2000 zou halen. Binnen lijkt het of de tijd stil heeft gestaan: een
oogstrelend interieur, compleet met stopflessen, puntzakjes, opgezette
krokodillen en gapers.

Het pand van Van der Pigge wordt aan drie kanten ingesloten door de
vestiging van Vroom en Dreesmann. Bij de bouw van het warenhuis in
1932/1934 weigerde de drogist het pand te verkopen, waardoor het
grootwinkelbedrijf genoodzaakt was haar bouwplannen aan te passen.
In de architectuur spreekt men dan van een David/Goliath situatie. lets
dergelijks gebruikte Thomas Rosenboom in zijn boek ‘Publieke Werken'.

Draai om en steek de
Botermarkt over. Hier neem
je de eerste zijstraat rechts:

de Gasthuisstraat. Je loopt
deze een klein stukje in en ziet
aan de linkerkant een mooi
versierde poort. Ga naar binnen
en je staat op de binnenplaats
van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland (7). Hier

staat het door beeldhouwer
Bart Holt gemaakte borstbeeld van de Haarlemse schrijver Louis Ferron (F).

Louis Ferron (Leiden, 4 februari 1942 - Haarlem,
26 augustus 2005)

Naast de ‘standaard’ collectie bibliotheekboeken vind je hier ook bijzondere
collecties bij de afdeling Oude Boekerij en Bijzondere Collecties van de
Bibliotheek. Handschriften, incunabelen (drukwerk van véor het jaar

1501), 16e eeuwse drukken en pamfletten, beweegbare boeken, oude
kinderboeken en kunstenaarsboeken.

Je loopt de Gasthuisstraat verder uit en gaat aan het eind rechtsaf. Dan
kom je weer bij de Gedempte Oude Gracht. Steek deze over, loop naar
Boekhandel De Vries links op de hoek van de Gedempte Oude Gracht
en Jacobijnestraat.

H. de Vries Boeken (G) is één
van de grootste zelfstandige

en mooiste boekhandels van
Nederland. Er is altijd wel iets
te beleven. De speciale sfeer
die hier is gecreéerd is ontstaan
door in een tijdsbestek van ruim
100 jaar de muren van maar
liefst vijf winkelpandjes door

te breken en tot één winkel

te smeden.

Alleen al om het de oudste
brok muur van Haarlem te
aanschouwen, is een bezoek aan
De Vries de moeite waard.

Boekhandel H. de Vries Boeken



